De lessen GVO

Mijn naam is Anne Boot-Rdmelingh en dit schooljaar verzorg ik wederom de GVO-
lessen op De Ravelijn. Sinds 2003 ben ik met veel plezier GVO-docent, aanvankelijk
alleen op de school van mijn beide dochters. Dit schooljaar heb ik 19 groepen op
negen verschillende scholen.

Graag vertel ik u iets meer over de afgelopen lessen. Na de zomervakantie zijn we
begonnen met kennismaken met elkaar en het vak GVO. Daarna hebben we het
gehad over het Loofhuttenfeest. Dit oogstfeest herinnert aan de jaren dat de
Israélieten door de woestijn moesten zwerven. De leerlingen hebben geleerd wat dit
feest voor Joden betekent. Ze hebben ook gesproken over hun eigen ervaringen met
het bouwen van hutten en in groep 6 t/m 8 hebben ze in groepjes een kartonnen
soeka gemaakt. De jongere leerlingen hebben een Soekot liedje geleerd (Soukous —
Annet Betsalel 2:49 min op YT). Hierna zijn we gestart met het verhaal van Mozes in
Egypte. Bij het verhaal van ‘Het biezen mandje’, hebben we het bij de jongere
leerlingen over geheimen gehad. Toen Mozes door God geroepen werd over dingen
doen, die je moeilijk vindt en hoe je hiermee om kunt gaan. De oudere leerlingen
hebben geleerd wat een mezoeza is en waarom joodse mensen die thuis vaak aan
hun deurpost hebben. En wat je bij christenen thuis kunt aantreffen. Inmiddels zijn
we bij het verhaal van 'De uittocht’ en gaan we na de herfstvakantie verder met de
belevenissen van het Joodse volk in de woestijn.

Ik hoop dat u hiermee een indruk hebt gekregen van mijn lessen.

Met hartelijke groet,
Anne Boot-Rémelingh



